
 

 

Januari 2024: wedergeboorte (Nicodemus) 

Nicodemus durŌ te vragen n.a.v. Psalm 87; Johannes 3: 1-21 en Galaten 5:22-26 

Nicodemus gaat ’s nachts naar Jezus toe. Drie dingen worden over hem gezegd. Hij is een Farizeeër. Hij is lid van de 
Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij is een leraar van Israël. Waarom bezoekt hij in de nacht de Heere Jezus? Mogelijk is dat hij 
bang is dat collega’s hem met Jezus in gesprek zien en dat dit hem op veel kriƟek zal komen te staan. Maar de ontmoeƟng 
met Jezus begint in de nacht en later mag iedereen het weten dat er een relaƟe is tussen Jezus en Nicodemus (vergelijk 
Johannes 7: 50-52 en Johannes 19: 39). 

Nicodemus geeŌ Jezus een eervolle aanduiding. Hij noemt Hem ‘Rabbi’, dat wil zeggen: ‘Meester’. Hij erkent ook 
dat Jezus van God gekomen is. Nicodemus is zich bewust van Jezus’ hoge aŅomst, maar tegelijk weet hij niet wat hij van 
Jezus moet denken. Wie bent U? Het antwoord van Jezus is dan meteen heel radicaal. ‘Voorwaar, voorwaar…’ Nicodemus, 
let nu heel goed op wat Ik je zeg: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’ Je 
vraagt je af: ‘waarom zegt Jezus dit?’ Er staat: ‘Jezus antwoordde en zei…’Hoe is dit nu een antwoord op die opmerking 
van Nicodemus? Dat heeŌ te maken met de achtergrond van de vraag van Nicodemus. Hij heeŌ zoiets van: ‘we weten wel 
dat God U gestuurd moet hebben, maar verder hebben we veel vragen.’ En dan zegt de Heere Jezus: ‘Nicodemus, als jij 
inzicht wilt hebben in de dingen van Gods Koninkrijk, als je daar echt zicht op wilt hebben, dan kan dat alleen als je 
opnieuw geboren bent. Je kunt dus ook alleen begrijpen Wie Ik ben, als je opnieuw geboren bent. Dan kun je Mij plaatsen 
en heb je het juiste zicht op Mij!’  

Opnieuw geboren staat er in onze vertaling. Het Griekse woord voor ‘opnieuw’ kun je op twee manieren vertalen. 
Je kunt inderdaad zeggen: ‘opnieuw’, of ‘wederom’ geboren, zo vat Nicodemus het woord ook op. Het woord ‘opnieuw’ 
betekent echter ook ‘van boven vandaan’ geboren worden. Dat is eigenlijk veelzeggend: ‘van boven vandaan geboren 
worden’, dan voel je wel aan: dat heeŌ te maken met God. Nicodemus neemt dat heel leƩerlijk door het argument van 
een tweede biologische geboorte in te brengen. Het is onmogelijk om opnieuw vanuit de moederschoot geboren te 
worden. Naast het feit dat Nicodemus met deze opmerking aangeeŌ dat hij het echt niet begrijpt, klinkt er ook iets in door 
van dat hij Jezus een beetje belachelijk maakt. De Heere Jezus zegt dan opnieuw in vers 5 tegen Nicodemus: ‘Let op, als 
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’ Geboren worden uit water 
en Geest heeŌ te maken met de totale reiniging van en in je leven, als de Heilige Geest in je komt wonen. Denk hierbij aan 
de Heilige doop als het teken van het nieuwe leven. Wedergeboorte, opnieuw geboren worden, van boven vandaan 
geboren worden betekent: de Heilige Geest komt in je leven, je wordt gereinigd, helemaal schoongewassen en de doop is 
daar een uitwendig teken van. Het gaat om een geestelijke wedergeboorte, zegt Jezus, want er is ook een natuurlijke 
geboorte (zie vers 6). 

Hoe weet je of iemand wederom geboren is? Dan wijst Jezus in vers 8 op de wind. Hij zegt: Kijk maar naar de 
wind: je weet niet precies waar de wind vandaan komt, of waar hij heengaat. Je kunt hem niet zien, maar je hoort hem 
wel en ziet zijn effect. Zó is het ook bij de wedergeboorte: je ziet de uitwerking er van!’ Je leven wordt er anders door. 
Maar op welke manier en hoe anders wordt je leven dan? 
1. Je gaat als je bent wedergeboren Gods Koninkrijk zien en ook je eigen leven zien in het licht van God Koninkrijk.  
2. Gods Koninkrijk zien betekent ook dat je het doel van je eigen leven gaat zien in het licht van Gods Koninkrijk.  
3. Als je wedergeboren bent, krijg je in het licht van Gods Koninkrijk ook steeds meer zicht op Gods weg met je leven.  
Al is het alleen maar, dat je ontdekt: ‘Elke dag is een geschenk, genade van God. Ik heb er geen recht op, maar het leven is 
een cadeau van Hem. Dan krijgt dankbaarheid aan God in en voor je leven een plaats. Dat wil niet zeggen dat je geen 
vragen meer hebt waarmee je worstelt in relaƟe tot God. Maar er is toch dwars door alle moeiten heen een soort 
basisvertrouwen dat je leven geborgen is in Gods hand.  
4. Als je wederom geboren bent, dan zie je Gods Koninkrijk, dan krijg je oog voor dingen, waar je eerder overheen keek. 
Denk hierbij aan een bijzondere ontmoeƟng, een gesprek met iemand die je tot op heden niet echt kende, een bijzondere 
samenloop van omstandigheden. 

Hoe word je als mens opnieuw geboren? Dat is de vraag die Nicodemus stelt in vers 9. Misschien is het ook uw en 
jouw vraag. Jezus geeŌ op deze vraag niet direct antwoord. Jezus zegt wel tegen Nicodemus dat Hij weet waarover Hij 
spreekt. Jezus heeŌ wat Hij zegt uit de eerste hand. De Heere Jezus maakt in vers 13 aan Nicodemus duidelijk dat Hij niet 
wat speculeert. Nee, Jezus komt Zelf bij God vandaan. Hij is werkelijk van boven vandaan geboren. Wat is het antwoord op 
de vraag van Nicodemus? Hoe wordt een mens opnieuw geboren? Jezus wijst dan in vers 14-16 op Mozes. En zegt: ‘Zoals 
Mozes de slang in de woesƟjn verhoogd heeŌ, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in 
Hem gelooŌ niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeŌ’. Het antwoord van Jezus is dus: geloof en vertrouwen op Jezus 
Christus. Leer je voor Hem door de knieën te gaan, dan opent zich het eeuwige leven voor je. Dan ga je als het ware het 
Koninkrijk van God binnen. Dan begint er een nieuw leven. Dan word je gereinigd. Dat is de geboorte uit water en Geest. 
‘Zonder geloof en vertrouwen op Mij is er geen toekomst, geen binnengaan in dit Koninkrijk, maar wacht een eeuwig 



gescheiden zijn van God’ zegt Jezus. Maar als je Jezus vertrouwt, Hem volgt en Hem dient, dan wacht je een stralende 
toekomst bij God. En als je je afvraagt: Hoe ben ik er toch toe gekomen, om Jezus te vertrouwen, hem te volgen en te 
dienen? Dan kom je tot de ontdekking, dat de Heilige Geest, Die je niet ziet, maar wel in je leven waait, dit bewerkt heeŌ 
en uitgewerkt heeŌ. Het is heel bemoedigend dat de Heere Jezus ons onderwijs geeŌ over de wedergeboorte.  

Vier bemoedigingen: 
1. Opnieuw geboren worden betekent dat je hele leven vernieuwd wordt. Je wordt een nieuwe schepping, een compleet 
nieuw mens. Vergelijk 2 Korinthe 5: 17 en Galaten 5: 22-26. Totale vernieuwing door de Heilige Geest. Je gaat vrucht 
dragen voor God in leven van elke dag. Dat vernieuwingsproces raakt alle aspecten van je leven.  
2. Ik denk aan Psalm 87. In deze Psalm gaat het ook over een nieuwe geboorte. Uit alle volken komen mensen tot geloof in 
de God van Israël. En al deze mensen zijn geboren in Sion, in Jeruzalem. Als je opnieuw geboren bent, dan is je 
geboorteplaats het nieuwe Jeruzalem. Daar liggen de bronnen waaruit je mag puƩen voor je leven met God en met elkaar. 
En kom je eens in het nieuwe Jeruzalem, dan kom je thuis. Opnieuw geboren zijn betekent dus dat je burger bent van een 
hemels Koninkrijk.  
3. Als je geboren wordt, dan heb je ouders. Wedergeboren worden betekent dat over uw, jouw en mijn leven heen een 
Vader staat gebogen, Die met alle liefde van Zijn hart tegen je zegt: ‘Mijn zoon, mijn dochter, je bent van Mij. Je behoort 
niet toe aan de vader van de leugen, de duivel, maar je behoort Mij toe!’ Hij zal voor je strijden, zoals Hij dat gedaan heeŌ 
in de Heere Jezus, die in Zijn kruis en opstanding de duivel verslagen heeŌ. Opnieuw geboren zijn betekent dat je Gods 
kind mag zijn en dat Hij je niet loslaat en hoe vaak je Hem ook loslaat Hij u, jou en mij niet laat vallen.  
4. Opnieuw geboren zijn betekent ook toeleven naar de ontmoeƟng met God de Vader. Jezus eindigt het gesprek met 
Nicodemus in vers 17-21 met een tweedeling. Hij wijst op het feit dat er twee soorten mensen zijn. Mensen die houden 
van de duisternis en van het nachtleven. Zij vluchten weg voor het licht. Maar wie opnieuw geboren is, wie de waarheid 
doet, die komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt, dat zij in God gedaan zijn.  

Leef je nog een nachtleven? Laat de indringende en liefdevolle uitnodiging van de Heere Jezus dan toe in je leven. 
Ja, laten we de Heilige Geest alle ruimte geven om in ons te werken. Om zo toe te leven naar het licht, naar de dag dat 
Jezus wederkomt. Wat een zegen om samen toe te leven naar de Lichtstad met de paar’len poorten, waar het nieuwe 
Geestelijk leven volkomen en volmaakt zal zijn in gemeenschap met Hem, Die leeŌ in eeuwigheid. 
 
Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep): 
-Welke gedachten/gevoelens komen er bij u en jou boven als je denkt aan ‘opnieuw geboren worden’ of ‘wedergeboorte’?  
-Hoe zou het komen dat juist zeer godsdiensƟge Bijbelkenners uit Jezus’ Ɵjd zoveel moeite hebben met Hem, terwijl 
eenvoudige mensen veel meer voor Hem openstaan? Kunnen een godsdiensƟge opvoeding en veel Bijbelkennis ons ook in 
de weg staan? 
-Hoe belangrijk is het voor je om te weten of, hoe en wanneer je door de Heilige Geest wederom geboren bent en of dit 
heel duidelijk of geleidelijk heeŌ plaatsgevonden? Durf je Jezus er om te vragen? 
-In vers 5 wordt gesproken over ‘geboren worden uit water en Geest’. Wat heeŌ de wedergeboorte door de Heilige Geest 
te maken met uw/jouw doop?  
-Hoe wordt de nieuwe geboorte naar buiten toe zichtbaar in je leven volgens Galaten 5: 22-26 en naar welke vrucht(en) 
verlang je voor onze gemeente? 
-Bespreek aan de hand van Johannes 3:1-21, Johannes 7: 50-52 en Johannes 19: 38-42 het geestelijke vernieuwingsproces, 
zoals dat zich in het hart van Nicodemus heeŌ voltrokken. Herken je dit in je eigen leven? Wat roept de tweedeling die de 
Heere Jezus in vers 17-21 bij je op en welke correcƟe/bemoediging hoor je in deze woorden? 
 
Voor de kinderen: hƩps://abcvoorkinderen.nl/wedergeboorte en het speciale Werkblad Januari 
 
Om te luisteren:  
hƩps://www.youtube.com/watch?v=I2ZPxAVTtQQ (Ik geef mijn leven aan U over – ChrisƟan Verwoerd)  
hƩps://youtu.be/oF2VqRe6qmc (Volle verzeek’ring, Jezus is mijn – Nederland Zingt) 
hƩps://www.youtube.com/watch?v=KZ1wjva7X1Y (God keert alles om – Sela) 
 
Quote:  
"JE HOEFT ER NIET VOOR TE ZORGEN DAT JE IN GODS KONINKRIJK KOMT,  
ZORG DAT ZIJN KONINKRIJK IN JOU KOMT’ - visje 
 
 


