
 

 

 

  

Thema            Oktober: Opdracht              November: Belofte            December: Doen 

Bij deze eerste hand-out heeft de jaarthemacommissie samen met de diaconie als doel de Bijbelse opdracht tot  

diaconie (dienstbaarheid) duidelijk voor het voetlicht te brengen. Het jaarthema wordt in feite in twee delen gesplist; een 

introductie op het jaarthema (oktober, november, december 2025) en een verdieping van het jaarthema met hierbij ook  

themadiensten (januari t/m april 2026). Hierbij sluiten dan ook de diaconale collecte-thema’s aan.  

Introductie jaarthema rondom de diaconie 

Het ‘zorgdragen voor’ staat hoog op Gods agenda. God schiep de hemel en de aarde en toont Zich een op Zijn schepping 

betrokken God, door Zijn schepping te onderhouden en voor haar zorg te dragen. In Christus’ kerk komt dit ‘zorgdragen 

voor’ opnieuw tot uitdrukking. Wanneer we denken aan Jezus’ samenvatting van de wet, dan zien we dit ook duidelijk 

terug. Het liefhebben van onze naasten beperkt zich niet tot onze vriendelijkheid jegens hen, nee, daar komt het ‘zorg-

dragen voor’ onze naasten ook duidelijk in mee. Wanneer wij onze naasten gebrek zien lijden, dan worden wij, voor  

zover het in onze mogelijkheden ligt, geroepen om in dit gebrek te voorzien. God schakelt ons in. Op deze wijze voorziet 

God de behoeftige in datgene wat hem of haar ontbreekt. God gaf Zijn volk allerlei wetten, waarbij Hij ook voorzag in 

leefregels ten aanzien van de meest kwetsbaren. De Bijbel noemt bijvoorbeeld de ‘armen’, maar ook ‘weduwen en  

wezen’ en de ‘vreemdeling’. Het zijn stuk voor stuk mensen die door hun omstandigheid kwetsbaar zijn. God heeft weet 

van hun moeite en verdriet en ontfermt Zich over hen. 

 

Diaken 

Het woord ‘diaken’ is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonos’, dat ‘dienaar’ betekent. Het Griekse werkwoord  

‘diakoneo’ betekent ‘dienen’, ‘helpen’ of ‘bijstand verlenen’. We zien dit ‘dienen’ terug bij de eerste gemeente  

(Hand. 6: 1-7). In zijn pastorale brief aan Timotheüs schrijft de apostel Paulus kort over de vereisten waaraan personen, 

die het ambt van diaken (gaan) vervullen, moeten voldoen (1 Tim. 3: 8-10; 12-13). Zij die geroepen zijn tot het ambt van 

diaken, vervullen via het Griekse werkwoord ‘diakoneo’ dus ‘dienst’ aan de gebreklijdende (1 Kor. 12: 28) en ten diepste 

aan God. Als ‘dienaar’ dienen zij God; in Zijn Naam dienen ze. 

 

De opdracht (het eerste onderwerp van het jaarthema) 

Het dienen beperkt zich binnen Christus’ kerk natuurlijk niet tot het ambt van diakenen alleen. Dit gaat èlke Christen aan! 

Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel komt het ‘zorgdragen’ tot uitdrukking. God schiep de mens naar Zijn beeld en 

Zijn gelijkenis (Gen. 1: 26-28). De zorgdragende God geeft het schepsel dat naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis is gescha-

pen, de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Hierin zien we al de eerste tekenen van het ‘zorgdragen voor’. Het 

‘heersen’ in vers 26 en 28 heeft in onze tijd een wat negatieve klank. Dit komt omdat ‘heersen’ vaak samen gaat met  

geweld en onderdrukking. Het woord moet echter verstaan worden in het licht van ‘zorgdragen voor’. Zo mag de mens, 

in dienst van zijn Schepper, regeren over de aarde in verantwoordelijkheid en met zorg, op een wijze zoals God heeft 

tegenover heel Zijn schepping. Het ‘onderwerpen’ in vers 28 betekent dat de aardse hulpbronnen dienstbaar gemaakt 

moeten worden aan de mens, juist om in staat te zijn om ‘zorg te dragen voor’. Door de zondeval (Gen. 3) is de mens de 

aardse hulpbronnen gaan misbruiken en gaan uitbuiten. Maar de Bijbelse opdracht om te dienen blijft onverkort van 

kracht! In zijn brief aan de gemeente van Rome legt de apostel Paulus uit, dat we als Christus’ gemeente één lichaam zijn, 

bestaande uit vele leden. Elk lid heeft zijn eigen functie naar de genadegave die hem of haar is geschonken.  

In Christus’ gemeente komen al deze gaven samen, waardoor een gemeente veerkrachtig en voorzienend wordt.  

De verschillende genadegaven worden door Paulus in hoofdlijnen benoemd (Rom. 12: 7-8; 2 Kor. 9: 7). 

 

Dienstbaar zijn: de ander dienen is God dienen 

[Lezen: Deut. 15: 1-11] 

Opvallend zijn de volgende woorden: ‘Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig 

zegenen (…) als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt (…)’ (Deut.  15: 4a  en 5a). Luiste-

rend naar de stem van God zou er binnen Israël zelfs geen armoede hebben hoeven te bestaan. In de Bijbel zien we tal 

van voorbeelden dat dit helaas wèl het geval is. ‘Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. (…)’ (Deut. 15: 11a).  



 

Mogelijk geeft dit vers de realiteit weer: Israél zal falen in het nakomen van het gebod ‘Laat er onder u geen armen zijn.’ 

Het luisteren, maar ook het niet-luisteren naar God heeft gevolgen. Gods geboden en wetten zijn er voor ons bestwil. 

God weet dat het zonder Zijn geboden en wetten een puinhoop zal worden. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het  

vervullen van de heers-opdracht vanuit Gen. 1: 26-28. Dienstbaar zijn aan anderen maakt onderdeel uit van het op goede 

wijze heersen over de schepping. De ander dienen is God dienen. 
    

[Lezen Matth. 25: 31-46] 

De HEERE Jezus maakt scheiding tussen de schapen en de bokken. Waarop is deze scheiding gebaseerd? Aan de rech-

terhand van Koning Jezus zien we de schapen. De rechterhand wil zeggen dat zij gerechtigheid hebben gedaan, door om 

te zien naar de behoeftige, daar waar hij of zij gebrek lijdt. ‘Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat 

voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.’ (Matth. 25: 34b). Je wilt beslist niet staan aan Zijn linkerhand: 

‘Ga weg van Mij, vervloekten in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.’(Matth. 25: 41b).  

Hieruit blijkt hoe belangrijk de diaconale houding is. De ander dienen is God dienen. 
    

[Lezen: Gal. 6: 9-10] 

De apostel Paulus roept christenen in Galatië op goed te doen. Goed doen is ten diepste delen. Je geeft werkelijk iets 

weg dat van jou is. Of beter gezegd: je geeft werkelijk iets weg van wat God jou gegeven heeft. Dienen is vooral delen  

en doorgeven wat je uit Gods hand hebt mogen ontvangen. Dit zijn materiele zaken, geld en tijd. Allemaal zaken die we 

maar al te graag tot ons bezit rekenen, maar ten diepste niet ons exclusief eigendom zijn. Daarmee dragen we zorg voor 

de schepping en onze naasten, zoals we dat in Genesis al hebben meegekregen. Dit goed doen (delen), zegt Paulus, is te 

zijner tijd zelfs oogsten, wanneer wij in dit goed doen blijven volharden. God geeft niet alleen de opdracht tot dienen, 

maar ook dat wat hiervoor nodig is. Tot opbouw van Zijn Koninkrijk. De ander dienen is God dienen. 
   

Blijdschap 

Het dienen behoort altijd samen te gaan met de eenvoud van het hart en de blijdschap in dit dienen (Rom. 12: 8;  

2 Kor. 9: 7). Dus in gehoorzaamheid en zonder bijbedoelingen. Dit is de ander werkelijk hoger achten dan jezelf.  
God wil dat we dit doen met een blijmoedig hart. Het is een geheim in de wereld die vooral zelf gediend wil worden. 

Ontdek het zelf! Geef gehoor aan de opdracht om te dienen; delen vermenigvuldigt vreugde. 
     

Vragen: 

1. Zorgdragen voor elkaar staat hoog op Gods agenda. Zo begint de introductie van het jaarthema. Ben je verbaasd over 

het feit dat zorgdragen voor elkaar al vanuit de eerste boeken van Mozes ons door God zo duidelijk wordt aangereikt en 

opgedragen? 

2. Voor het zorgdragen werden vanwege geruzie binnen de eerste gemeente tussen Griekssprekenden en Hebreeën al 

diakenen aangesteld. De gekozen diakenen krijgen de opdracht om zorgdragen gestalte te geven. Daarmee worden de 

meest kwetsbare gemeenteleden beschermt. Wat verwacht jij eigenlijk van de diakenen? 

3. In hoeverre maken we de aardse hulpbronnen dienstbaar aan de mens? Of is de mens dienstbaar geworden aan de 

aardse hulpbronnen?  Welke bronnen doen ons bij God wegdrijven en beperken ons in het zorgdragen voor de ander? 

4. Als er Iemand is die ons (opnieuw) heeft leren zorgdragen is Jezus dat wel. Benoem eens voorbeelden waarbij Jezus 

diaconaal is? Geeft het je rust en blijdschap dat door Jezus ons zorgdragen weliswaar niet volwaardig is, maar bij Hem 

wel vól waarde? (Matth. 25: 40) 

5. Matth. 25: 31-46 is een ernstig gedeelte waarin het er duidelijk toe doet dat we Gods opdracht om zorg te dragen ook 

werkelijk gestalte geven. Tegelijkertijd zit er ook bemoediging in dit verhaal. Wat heeft dit Bijbelgedeelte jou te zeggen 

en herken je de bemoediging waarover dit stuk spreekt? 

6. Ieder heeft zijn talenten, bezit en tijd van leven uit Gods hand ontvangen. De opdracht om te dienen zit ‘m niet in het 

grote en vele wat je doet voor de ander, maar in de gezindheid van je hart. Beleef je er vreugde aan - en belangrijker 

nog - geeft het je vreugde als de ander vreugde beleeft aan jouw dienstbetoon?  Deel je ervaringen met elkaar. 
  

Luistertip: 

https://www.youtube.com/watch?v=fJGt5m4gFkE  Ben je hem gehoorzaam? | Christian Verwoerd 

https://www.youtube.com/watch?v=LBrWoosdYpY  Heer wat een voorrecht | Nederland Zingt 

G O D   H E E F T   M I J   T A L E N T E N   G E G E V E N   D I E   B I J   M I J   P A S S E N ,   O M   H E M   T E   D I E N E N . 


