
 

 

 

  

Thema            Oktober: Opdracht              November: Belofte            December: Doen 

Bij deze tweede hand-out heeft de jaarthemacommissie samen met de diaconie als doel de Bijbelse belofte van diaconie 

(dienstbaarheid) duidelijk te maken. Diaconaal leven is eigenlijk: belofte in beweging. Het jaarthema wordt in feite in twee 

delen gesplist; een introductie op het jaarthema (oktober, november, december 2025) en een verdieping van het jaarthema 

met hierbij ook themadiensten (januari t/m april 2026). Hierbij sluiten dan ook de diaconale collecte-thema’s aan.  

Lezen 1 Timotheüs 6: 7–10, 17–19 | Galaten 6: 7–10 

 

Rijkdom als roeping 

We leven in een land van overvloed. Vergeleken met veel andere delen van de wereld zijn we rijk – niet alleen in geld, 

maar ook in mogelijkheden, tijd en veiligheid. Toch stelt Paulus in 1 Timotheüs 6 een indringende vraag: Wat doen we 

met die rijkdom? Rijkdom is geen zonde, maar wel een verantwoordelijkheid. Paulus zegt: “Draag hun op goed te doen, 

rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en bereid om te delen.” (1 Tim. 6: 18). De ware rijkdom ligt dus niet in wat we  

bezitten, maar in wat we uitdelen. Rijkdom in Christus betekent: zegen doorgeven. Onze overvloed is geen doel, maar 

een middel in Gods hand om anderen te dienen. Dat kan heel concreet: tijd geven aan iemand die alleen is, delen met 

wie tekortkomt, of je stem laten horen voor recht en barmhartigheid. Diaconaal leven is: zien wat een ander nodig heeft 

en ernaar handelen. 

Delen vanuit de belofte 

Wie zo leeft, bouwt aan een fundament voor de toekomst: “Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat ... het eeuwige  

leven” (1 Tim. 6: 19). Jezus zegt hetzelfde in Mattheüs 6: “Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel.” Elke 

daad van liefde, elke gift, elk gebed voor de nood van een ander - het zijn stukjes van die hemelse schat. Niet omdat we 

daarmee het eeuwige leven verdienen, maar omdat we leven uit de belofte dat Gods Koninkrijk werkelijkheid wordt 

waar liefde regeert. De belofte van God maakt ons vrij om te delen. Wie weet dat hij alles van God ontvangt, hoeft niet 

krampachtig vast te houden aan bezit, tijd of energie. Delen wordt dan geen last, maar een vreugde. 

Liefde met twee kanten 

Dienen betekent liefhebben. Zonder liefde is er geen echt dienen. Jezus heeft de wet samengevat in twee geboden: 

“Heb de Heer, uw God, lief boven alles, en uw naaste als uzelf.” (Marcus 12: 31)  

Als eerste God liefhebben boven alles, dat is de basis van het geloof, waarin God zich openbaart door Zijn Geest. Dan 

ook de uitwerking: uw naaste als uzelf. Veel christenen zijn sterk in uw naaste liefhebben, zorgen, helpen. Maar soms  

vergeten we het tweede deel: als uzelf. Wie altijd geeft zonder te ontvangen, raakt leeg. Wie alleen zorgt voor anderen, 

maar niet meer laat zorgen voor zichzelf, brandt op. Ware diaconie groeit uit de liefde van God zelf. In Zijn ogen ben jij 

waardevol en geliefd. Vanuit die genade mag je geven zonder jezelf te verliezen. Diaconaal leven is niet alleen werken 

voor God, maar ook rusten in Zijn liefde, zodat je kunt volhouden. Vergelijk maar eens Jeremia 31: 3 “Ik heb je lief met 

een eeuwige liefde.” en Matth. 25: 40 “Wat je gedaan hebt voor één van de geringsten, heb je voor Mij gedaan.”  

Zaaien en oogsten – drie beloften van hoop 

Paulus schrijft in Galaten 6 over zaaien en oogsten en roept op om goed te doen. Met zaaien is hier bedoeld ‘het goede 

doen’ geleidt door de Geest. Uit dit beeld klinken drie diaconale beloften. 

Er zal dus een oogst zijn. God belooft dat er vrucht zal komen van het goede dat we doen. Dat betekent dat wat we doen 

niet voor niets is. Goedheid brengt altijd iets voort - soms klein, soms groot, maar altijd waardevol in Gods ogen. En 

hoe meer we samen zaaien, hoe groter de oogst zal zijn. Ieder gemeentelid zaait op zijn of haar eigen manier, maar  

samen vormen we als het ware één grote akker van God. Daarin ligt de belofte dat het Koninkrijk van God groeit door 

ons gezamenlijke goeddoen. Dat is de eerste belofte: groei van Gods Koninkrijk. De tweede belofte zit in de vrucht zelf, 

in de mensen die geraakt worden, gezegend door ons goeddoen. Als we goed zijn voor anderen, laten we iets van 

Gods liefde zien. De ander kan daardoor dankbaarheid voelen en misschien zelfs dichter bij God komen. De ander kan 

deel worden van die oogst. Dat is de tweede belofte: tot heil van onze naaste. In de derde belofte roept God arbeiders 

op om te helpen met de oogst, want er is veel werk te doen. Wie goeddoet vanuit de Geest, mag zelf ook meewerken in 



deze oogst. We zijn niet alleen zaaier, maar ook oogster in Gods dienst. En uiteindelijk maken we zelfs deel uit van de 

oogst zelf, want wie leeft door de Geest, ontvangt het eeuwige leven. Dat geeft vreugde, net als bij een oogstfeest. In de 

Bijbel werd Israël opgedragen om oogstfeesten te vieren. Wij weten dat de vervulling daarvan het offer van Jezus is en 

een hoopvolle toekomst. In de kerk herkennen we de Dankdag voor gewas en arbeid. We danken God dan voor alles 

wat Hij laat groeien, ook geestelijke vruchten. Dat is de derde belofte: tot heil van onszelf. 

Diaconaal leven: belofte in beweging 

De belofte van God is niet statisch – ze zet ons in beweging. We mogen het goede doen waar we gelegenheid hebben 

(Gal. 6: 10). Dat begint dichtbij: in onze gezinnen, onze straat, onze gemeente. Maar het reikt verder: naar mensen die 

leven in armoede, onrecht of eenzaamheid. Diaconaal leven is gehoorzamen aan Gods zegen: “Wees tot zegen, zoals Ik 

jou gezegend heb.” 

Aan het einde van de eredienst ontvangen we Gods zegen, niet om die voor onszelf te houden, maar om hem door te 

geven aan wie Hij op onze weg plaatst. Dát is leven uit de belofte: delen wat we hebben, dienen wie we ontmoeten, en 

geloven dat God uit ons kleine zaaien een grote oogst laat groeien. 

Slotgedachte 

“Probeer eens te gaan staan in de schoenen van een ander, en vraag je af: waarmee zou ik in zijn situatie echt geholpen 

zijn?” Wie zo leeft, leeft vanuit de belofte - en wordt zelf tot belofte voor een ander. 

 

Vragen: 

1. Paulus roept op om “rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en bereid om te delen” (1 Tim. 6: 18).  

Wat betekent dit concreet in jouw leven? Waarin ben jij “rijk” - in tijd, aandacht, mogelijkheden of middelen?  

Op welke manier kun jij die rijkdom inzetten ten dienste van anderen? Heeft ‘belofte maakt schuld’ hiermee te maken? 

2. De diaconie is er ten dienste van de gemeente en de gemeente staat ten dienste van de diaconie.  

Wat vind je van deze stelling? 

3. De brief aan de Hebreeën noemt gelovigen “vreemdelingen en bijwoners op aarde”. Hoe helpt dat beeld om anders 

te kijken naar bezit, status en comfort?  Wat betekent het voor jouw levensstijl als je leeft met de blik op het hemels  

vaderland? Op welke manier geeft het vooruitzicht van Gods Koninkrijk jou hoop om vol te houden in diaconaal werk? 

4. “Heb uw naaste lief als uzelf.” Hoe bewaar jij de balans tussen zorg voor anderen en zorg voor jezelf?  

Heb jij ooit ervaren dat je “teveel gaf” en wat heb je daarvan geleerd over gezonde grenzen in dienen?  

5. De drie diaconale beloften zijn: groei van Gods Koninkrijk, heil van onze naaste, heil van onszelf. Welke van deze 

drie spreekt jou het meest aan en waarom? Herken jij voorbeelden waarin één van deze beloften zichtbaar werd? 

 

Liefdesbrief van God 

Lieve … [vul je eigen naam in], je kent Mij misschien niet maar Ik weet alles over je (Psalm 139: 1).  

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Mattheüs 10: 29-31). Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld (Genesis 1: 27). 

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan (Handelingen 17: 28). Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit  

(Efeziërs 1: 4). Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139: 13, 14). Mijn verlangen is om je te  

overladen met Mijn liefde (1 Johannes 3: 1). Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest (Jeremia 29: 11). 

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde (Jeremia 31: 3). Ik zing een lied van blijdschap over je (Zefanja 3: 17). 

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen (Openbaring 21: 3-4). Ik ben je Vader en Ik hou net 

zoveel van jou als van Mijn zoon Jezus (Johannes 17: 23). Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou  

(1 Johannes 4: 10). Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8: 31, 32).  

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde (Romeinen 8: 36-39). 
  

Luistertip: 

https://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48   Ik wil jou van harte dienen | Sera Noa en Syb van der Ploeg 

https://www.youtube.com/watch?v=60jzaJKosrM     Zegen ons met liefde | LEV 

https://www.youtube.com/watch?v=qfVXz3vwKMM   Ik was hongerig | Elly & Rikkert 

       De taak die voor je ligt, is nooit groter dan de kracht achter je. Stel je vertrouwen op God, met Hem is alles mogelijk.  .          

De diaconie is juist ook rond dit jaarthema erg geïnteresseerd in jouw mening of idee.  

Zou je die willen delen met één van de diakenen of via diaconie@gouderaksekerk.nl? 


