Delen maakt rijk — Belofte in Beweging — November 2025 — Gouderaksekerk

@ Alles wat we hebben, komt van God

God geeft ons zoveel: eten, tijd, vrienden, speelgoed, een huis.

Hij wil dat we genieten van wat we hebben, maar ook dat we delen met anderen.
() Paulus zegt:

“Wees rijk in goede werken, vrijgevig en bereid om te delen.”

(1 Timothets 6:18)

P Echte rijkdom is niet wat je bewaart, maar wat je weggeeft.

@ Delen is zaaien

In de Bijbel vergelijkt Paulus goed doen met zaaien.

Wie goed zaait, zal ook een mooie oogst krijgen

+ Als je tijd geeft aan iemand die alleen is — groeit vriendschap &

- Als je deelt met iemand die weinig heeft — groeit dankbaarheid @
« Als je bidt voor iemand in nood — groeit hoop J\

? Vraag: wat kun jij deze week “zaaien”?
Misschien een glimlach, hulp bij de afwas, of een tekening voor iemand die ziek is?

() Belofte in Beweging

God belooft dat ons goede werk vrucht zal dragen.

Elke keer dat jij iets goeds doet, groeit er iets moois in Gods wereld.
¥ Soms zie je het meteen,

& soms pas later,

maar bij God gaat niets verloren!

() Galaten 6 zegt:
“Laten we hiet moe worden om goed te doen.”

@ Vraag: wanneer hielp jij iemand, ook al had je er even geen zin in?

Liefhebben = Dienen

Jezus zegt: “Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf.” (Marcus 12:31)

Dat betekent:

@ Zorg voor anderen

@ Maar ook: zorg goed voor jezelf
Want wie goed rust, kan beter helpen.

? Vraag: wat doe jij om weer op te laden als je moe bent van helpen?



[[] Bijbelteksten

« 1 Timothels 6 vers 18 — “Wees rijk in goede werken.”

« Galaten 6 vers 9 — “Geef niet op om goed te doen.”

« Marcus 12 vers 31 — “Heb je naaste lief als jezelf.”

- Jeremia 31 vers 3 — “Ik heb je lief met een eeuwige liefde.”

N\ Gebed:

“Lieve God,

Dank U dat U mij zoveel geeft.
Leer mij om niet vast te houden,
maar te delen met een blij hart.
Laat mijn Rleine daden groeien
tot iets moois in Uw Koninkrijk.
Amen.”

Jdd Liedsuggesties:

« “Dank U voor deze nieuwe morgen”
« “Een parel in Gods hand”
« “lk was hongerig”

(=) Extra uitdaging:

Probeer deze week iemand te helpen zonder dat die het vraagt.
Vertel daarna aan God in je gebed wat je hebt gedaan — Hij hoort het allemaal @

€ Tekenopdracht “De regenboog van beloftes” (@

Kleur de regenboog netjes in en denk aan de belofte van God als je de regenboog weer ziet.

Rood @ Q

God houdt van mij

Oranje @
Ik mag van anderen houden

Geel O

God zorgt voor mij
Groen Q

lk mag helpen groeien
Blauw @

God vergeeft

Paars @

e ALLES KOMT GOED



