
Kiezen is moeilijk. Ook grote mensen vinden dat. Voor God kiezen is de beste keuze. 
 
1. Elimélech, zijn vrouw Naómi en hun beide zonen Machlon en Chiljon wonen in Bethlehem. Dat 
is een stadje in Israël. Israël is het land wat lang geleden aan Abraham was beloofd. God had 
beloofd dat wanneer de mensen in Israël de Heere dienen en liefhebben zouden, dat er dan 
overvloed van eten en drinken zou zijn. Maar nu groeit er bijna niets. De bakkers hebben geen 
koren om brood van te bakken. Er is hongersnood. Dat is een straf van God voor de 
ongehoorzaamheid van de mensen. De Heere laat door deze hongersnood merken dat Hij wel 
ziet dat de mensen hem vergeten. God waarschuwt door deze hongersnood: Bid tot mij. Ik wil 
helpen in de nood. Elimélech en Naómi hebben weinig te eten. Ook zij zijn in nood. Ze zullen 
misschien wel sterven. Ze horen dat in een ander land, in Moab, wel genoeg te eten is. Ze 
bidden niet tot God, maar gaan op reis naar het land waar genoeg te eten is. Ze verkopen hun 
huis en hun land en ze gaan op reis naar Moab. Daar zullen ze niet sterven van honger. Moab is 
een land waar de Heere niet wordt gediend. Daar buigen de mensen zich voor andere goden. 
Toch verhuizen Elimélech en Naómi met hun zonen Machlon en Chiljon naar dat vreemde land.  
 
2. Na een lange reis komen ze eindelijk in Moab aan. Een land met een andere taal, een land 
met een andere god, een land waar brood genoeg is. Zijn ze nu gelukkig in dit vreemde land? 
 
3. Elimélech wordt ziek en sterft. Wat een verdriet voor Naómi, Machlon en Chiljon. Vader 
Elimélech wordt begraven in dit vreemde land.  
 
4. Na een poosje er het feest in het huis van Naómi. Machlon gaat trouwen en Chiljon gaat 
ook trouwen. Ze trouwen allebei met meisjes uit het vreemde land Moab. Ze trouwen met 
meisjes die de Heere niet dienen maar zich buigen voor de goden van Moab.  
 
5. Weer is er verdriet. Machlon sterft en Chiljon sterft. Ze worden begraven. Wat erg voor 
Orpa en voor Ruth. Ze hebben nu geen man meer. Wat erg voor Naómi. Haar man was al 
gestorven en nu zijn haar kinderen ook nog gestorven. Nu heeft ze niemand meer. Ze woont 
nu tien jaar in Moab en is alleen overgebleven.  
 
6. Naómi hoort op een dag dat de Heere God  
weer voor brood zorgt in Bethlehem.  
De hongersnood is voorbij in het land Israël.  
Als Naómi dat hoort, wordt ze blij. Ze wil  
weer terug naar Bethlehem. Ze wil weer terug  
naar de God van Israël. Ze vertelt tegen Orpa  
en Ruth over de God van Israël, Die zorgt voor  
Zijn volk. Naómi maakt zich klaar en gaat weer  
terug. Elimélech, Machlon en Chiljon zijn  
begraven in het vreemde land. Maar Naómi wil  
terug naar haar volk en naar haar God. Orpa  
en Ruth, haar beide schoondochters, gaan met  
haar mee. Toch gaat Orpa weer terug naar Moab, maar Ruth blijft bij Naómi. Want ze kiest 
voor de God van Israël en helpt Naómi. Samen komen ze veilig in Bethlehem aan. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIED OM TE LUISTEREN (en misschien wel mee te zingen)  ͧͪͩͨ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cstZx-kV2Ww 
 
Ik kies voor Jezus – Alles is Anders 

 


