
 

 

  
         

In de beleidsbijlage 'Het GEVEN van de GAVEN' staat de achtergrond van de maandelijkse collectedoelen. Samengevat 

komt het erop neer dat aan de hand van Mattheüs 25: 31-46 de diaconiecollecten thematisch zijn ingedeeld. De thema’s zijn: 

zorg voor hongerigen en dorstigen, zorg voor gevangenen en vredestichters, zorg voor zieken, en zorg voor vreemdelin-

gen en ontheemden (naakten). Het gedeelte in Mattheüs wordt ook wel de 'werken van de barmhartigheid' genoemd en 

door de collectedoelen te 'clusteren' in de genoemde thema's komen al deze werken in het kerkelijk jaar als collectedoel 

één of meerdere keren aan de orde. De genoemde thema's worden vanuit de diaconie ingevuld met een concreet binnen- 

en buitenlands collectedoel, welke in de kerkbode, bij de afkondigingen voorafgaand aan de collecte en op de schermen 

met de gemeente worden gedeeld. 

Lezen: Markus 2 vers 1-13           Thema: zorg voor zieken 

Zorg voor zieken, dan ben je bij de Heere Jezus op het goede adres. Meer dan eens lees je dat Hij zieken geneest. 

Dit maakt een wezenlijk deel uit van Zijn werk op aarde. Dat Jezus meer dan eens zieken geneest, roept verlangen en 

verwachting wakker. Het roept ook verlegenheid en schroom op. Want kan het niet tot teleurstelling leiden als je leest 

dat Jezus vele zieken geneest, maar dat jou dat niet geschonken wordt? Toch vormen genezingen, tekenen en wonde-

ren een belangrijk aspect van Zijn werk. Daarom stellen we ons vol verwachting open en gaan we met onze zorgen en 

ziekten tot Hem in vertrouwen genezing te ontvangen. Is er altijd dat vertrouwen? Dat zal blijken, maar dit is wel wat 

God van ons vraagt. 

We luisteren met het oog op de zorg voor zieken naar de geschiedenis van de vier mannen die een verlamde bij Jezus 

brengen. Wat opvalt is dat zieken bij Jezus gebracht worden. Je leest nauwelijks dat Hij zieken opzoekt. Die beweging 

naar Jezus toe is blijkbaar heel wezenlijk. Ook valt op dat Jezus het geloof van mensen die bij Hem komen belangrijk 

vindt. Soms zegt Hij: ‘Uw geloof heeft u behouden’. Hier lees je in vers 5: ’En toen Jezus hun geloof zag’. Tot de Heere 

Jezus gaan als je ziek bent, is dus een stap in geloof en in vertrouwen dat je bij Hem gehoor vindt. Vanzelfsprekend is 

dit niet. Want het kan ook dat het ons ontbreekt aan vertrouwen en verwachting dat Hij geneest. We maken hierbij geen 

tegenstelling tussen medisch ingrijpen en geloof en gebed dat tot genezing leidt. Beiden zijn een gave van God, waar-

voor we Hem mogen danken. 

Maar dan blijft nog de vraag staan: Verwacht je echt als je bidt genezing van de Heere of is het een vrome gok? Zo 

van: baat het niet het schaadt ook niet. Bij dat laatste kom je dan in de buurt van Mattheüs 13 vers 58: ‘Jezus kon in Naza-

reth geen krachten doen vanwege hun ongeloof’. Daarom worden we allemaal geroepen om onze zieken in vertrouwen 

en verwachting bij Jezus te brengen. Dat is iets wat we samendoen. Daar is de Heere Jezus gevoelig voor. Want dat 

blijft bij Hem niet onopgemerkt. In vers 5 staat dus: ‘En toen Jezus hun geloof zag’. Er staat niet zijn geloof; dat van de 

verlamde man. Misschien was zijn geloof wel klein of enorm aangevochten, door zijn verlamde bestaan. Is dat het? 

Nee: hun geloof. Die vijf mannen worden door Jezus als een geloofseenheid gezien. Jezus ziet hun geloof. In het geloof 

wordt soms de één door de ander gedragen. Ik hoop dat wij als gemeente ook een echte en hechte geloofsgemeen-

schap zijn, door elkaar in onze gebeden bij de Heere Jezus te brengen. Want het kan ook in ons leven soms een hele 

opgave zijn om in tijden van zorg en ziekte te vertrouwen op God en dat ook vol te houden. Omdat de toekomst onzeker 

is, of omdat je met tegenslag op tegenslag te maken krijgt. Laat je dan door het gebed en geloofsvertrouwen dragen 

door anderen om je heen. Laten anderen jou op jouw matras maar oppakken om je bij Jezus te brengen. Zorg voor zie-

ken krijgt zo handen en voeten. Is het niet geweldig mooi om dit te doen en je door God te laten inschakelen om de 

ander bij Jezus te brengen?! Dit mogen we ook concreet doen door anderen die niet aandurven of aan willen gaan 

tijdens de Avondmaalsviering bij Jezus te brengen, als we Zijn dood gedenken bij de tekenen van brood en wijn.  

Nu is er wel een valkuil. Je zult maar intens bidden om genezing, maar het herstel blijft uit. Dan is de valkuil dat je 

denkt: ‘Heb ik met te weinig geloof gebeden en geeft God daarom geen genezing?’. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. 

Want dan zou genezing afhangen van onszelf en onze mate van geloof. Het ontvangen van genezing ligt niet in ons, 

maar in Hem die geneest. De vraag is daarom: geloof je in Jezus en vertrouw je erop dat Hij het doen kan, afgezien 

van de vraag of Hij het doen zal? In dat vertrouwen mogen we grote dingen van de Heere Jezus verwachten, maar is Hij 

vrij om te geven wat wij Hem vragen! 



Dat blijkt! Want de verlamde man wil graag lopen. Maar welk recept schrijft Jezus hem voor? Hoe reageert Jezus? Hij 

zegt: ’Zoon, uw zonden zijn u vergeven’. Maar daarvoor is hij toch niet tot Jezus gebracht? Daar zit het probleem niet. 

‘Uw zonden zijn u vergeven’, is dat het bevrijdende woord waar deze man op ligt te wachten? Is dat werkelijk iets wat 

de hoogste prioriteit heeft in ons leven? Ik denk dat we wel andere prioriteiten kunnen opnoemen. Hoewel… de vraag 

naar zonde en schuld zou weleens dieper kunnen zitten dan wij op het eerste gezicht denken. Jezus begint hier in ieder 

geval wel over. Hij stelt de diagnose en laat hiermee zien waarvoor Hij in deze wereld gekomen is. Hij kwam om ons te 

verlossen van de ergste kwaal die aan de basis ligt van ziekte, lijden en gebrokenheid: onze schuld tegenover God en 

onze naaste! Daarmee zegt Jezus niet dat ziekte altijd haar oorzaak vindt in een concrete zonde. Dat kan, maar mag je 

niet veralgemeniseren. Jezus is gekomen om de onherstelbare breuk die er door de zonde gekomen is tussen ons en 

God te herstellen. Daarom komt Hij met Zijn vergevingswoord. Dat is geen verkeerde diagnose, maar puur evangelie. 

De Schriftgeleerden begrijpen intussen wel de ongekende draagwijdte van Jezus’ woorden. Zij beschuldigen Jezus  

van godslastering. Waarom? In hun ogen is iemand de zonden vergeven het alleenrecht van God en niet van een mens. 

Tenzij God Zelf in deze Mensenzoon, Jezus de vergeving op aarde brengt. Dat heeft Hij gedaan! In de Heere Jezus, in 

Zijn weg van lijden en sterven aan het kruis, draagt God onze schuld weg. God laat Zijn alleenrecht dus niet onge-

bruikt. Daarom klinkt het ook aan de Avondmaalstafel tot ieder die in geloof tot Jezus komt: ‘Zoon, dochter, uw zonden 

zijn u vergeven’. Daar begint bij de Schriftgeleerden het verzet. Daarom zegt Hij: ‘Wat is gemakkelijker om tegen de 

verlamde man te zeggen: De zonden zijn u vergeven of: sta op, neem uw bed op en ga lopen?’. Wat de Heere Jezus 

hier duidelijk maakt, is dat genezing niet het hoogste doel is in ons aardse bestaan, maar dat Hij Zijn vergeving 

aan ons kwijt kan. De genezing is een teken van Gods Koninkrijk dat in Jezus gekomen is en komen zal. In de tekenen 

van brood en wijn voedt Hij de verwachting en het verlangen naar de dag waarop er geen zonde en schuld, geen ziekte 

en zorg, geen pijn en verdriet meer zijn zal. Sta daarom nu al op om Hem bij de tekenen van brood en wijn te loven en 

zing: ’Ja, ik loof Hem, die mij al wat ik heb misdreven, hoe veel het zij, genadig wil vergeven’. Alle dingen zijn gereed! 

Vragen: 

1. Wat verbaast je het meest en vind je het moeilijkst om te geloven in dit Bijbelgedeelte over de genezing van de ver-

lamde man? 

2. De vier mannen doen iets heel ongewoons om hun vriend bij Jezus te brengen: ze gaan door het dak. Welke onge-

wone wegen, nieuwe vormen van missionair werk zouden wij kunnen bedenken om onze medemens in contact te bren-

gen met Jezus? 

3. Heb jij wel eens ervaren dat anderen in de gemeente - in concrete zorg voor zieken - om je heen stonden en steun 

gaven op een moment dat je zelf zwak was? Wat betekende dat voor jou? 

4. Iemand zei: ‘Als artsen je vertellen dat je uitbehandeld bent, moet je niet meer bidden om genezing, maar om sterke 

schouders om je ziekte te dragen’. Wat vind jij daarvan en wat betekent het dan dat je op het gebed grote dingen van 

God mag verwachten? 

5. Wat is jouw reactie op het feit dat Jezus niet primair met genezing begint bij de verlamde man, maar spreekt over 

vergeving van zonden?  

6. Geef jouw reactie op de stelling: Vergeving van zonden is (mede) genezend en helend voor lichaam en ziel? 

7. Hoe kan jij handen en voeten geven aan het diaconaal jaarthema in relatie tot zorg voor zieken?  

Quote:                          Luistertip:  

Heer Uw bloed - Opwekking 315 - https://www.youtube.com/watch?v=YDJH6L5CvD0    

Spreek, o Heer - Espressione - https://www.youtube.com/watch?v=jW-X_RVzDIM   

Genade - Pearl Jozefzoon - https://www.youtube.com/watch?v=veO-wKXUAZg  

Heer, ik kom tot U - NL Zingt - https://www.youtube.com/watch?v=bFFctTSobuM  

De diaconie is juist ook rond dit jaarthema erg geïnteresseerd in jouw mening 

of idee. Zou je die willen delen met één van de diakenen? Of mail hen via  

diaconie@gouderaksekerk.nl 


