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 ጴጵጶጷጸጹ Bijbelverhaal: Ruth 2               Thema: zorgen voor vreemdelingen 

Ruth komt uit een ander land: Moab. 
Ze gaat met Naomi mee naar Bethlehem. Dat is spannend! 
Alles is nieuw: de mensen, de taal en God. 
Ruth voelt zich soms: 

 θικλ alleen 

 ☋☌☍☎☏☐ onzeker 

 ౪౫౬౭౮౯ zonder thuis 

Toch blijft ze bij Naomi  
en kiest ze voor God. 

 
 ?Wat gebeurt er ؈؇؆ 

Ruth gaat aren lezen op het land  
(graan oprapen). 

Ze komt op het land van Boaz. 
Boaz is: 

 সহ঺঻ vriendelijk 

 ቷቸቹ behulpzaam 

 beschermend ࡡࡠ࡟࡞ 

Hij zegt dat Ruth bij God mag  
schuilen, zoals onder vleugels  
van een vogel  ⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂ 

God zorgt voor Ruth: 

 via Naomi 
 via Boaz 
 en door eten en bescherming 

 

 ࿬࿭࿮ Wat betekent dit voor ons? 

Ruth was een vreemdeling. God zorgde voor haar.  

  :Wij mogen ook zorgen voor ܜܛܚ 
vluchtelingen - mensen zonder thuis - nieuwe mensen in ons land en dorp 

Want: God houdt van iedereen!  ᤻᤹᤺ 



 Onthouden ࢘ࢗ࢖࢕࢔ 

 ႱႲႳႴ Je bent nooit alleen - God zorgt voor je 
 ႱႲႳႴ God gebruikt mensen om te helpen 
 ႱႲႳႴ Jij kunt ook iemand helpen 

 ৡৣৢ৤ Vragen om over na te denken  

Heb jij je wel eens ergens nieuw of vreemd gevoeld? 
Hoe kun jij iemand helpen die nieuw is? 
Wie zorgt er voor jou? 
Hoe kun jij lijken op Boaz? 

 ျ်ြှွဿ၀ Opdracht 

“Help-kaartje maken”  ۊۉۈۇۆۅ 

Maak thuis een kaart voor:   Schrijf er een lieve boodschap op zoals: 

 een nieuw kind     ܜܛܚ “Je bent welkom” 
 iemand die ziek is    ܜܛܚ “God zorgt voor jou”  
 of een vluchteling  

 ᎰᎱ Hier zijn een paar mooie liedjes 

 ᎳᎴᎵᎶ "Ik wens jou" - (over zegen en bescherming) 
 ᎳᎴᎵᎶ "Samen in de naam van Jezus" - (over samen horen bij God) 
 ᎳᎴᎵᎶ "Jezus houdt van alle kinderen" - (iedereen hoort erbij) 

 ၜၝၞ Mooie zin 

“Niet iedereen kan iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen.” 

 ┭┮┯┰ Gebed 

Lieve God, 

Dank U voor het verhaal van Ruth. 
Dank U dat U voor haar zorgde,  
ook toen ze zich alleen en vreemd voelde. 
Wilt U ook voor ons zorgen? 
Help ons om lief te zijn voor anderen, 
vooral voor mensen die nieuw zijn of moeten vluchten. 
Geef ons een warm hart, 
zodat wij kunnen helpen, net als Boaz. 
Dank U dat wij veilig mogen zijn bij U. 

Amen.  ᖩᖪᖫ 

 ᝿កខគឃងច Extra spelletje 

Doe alsof…  Jij bent Ruth → hoe voel je je in een nieuw land? 
Jij bent Boaz → hoe help jij iemand? 


